Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.
Je hebt het ontzettend moedig gedaan.
Niemand weet hoe je hebt geleden, niemand weet wat je hebt doorstaan.
Bedroefd, maar trots op wie en hoe hij was, hebben we afscheid moeten
nemen van een lieve man en zorgzame (o)pa.

de heer

Freddy De Keyzer

echtgenoot van mevrouw

Carine Baert

geboren te Sleidinge op 10 juli 1954
en omringd door zijn geliefden, vredig
van ons heengegaan te Gent
op 16 mei 2026.

Lid van Okra Doornzele.
Lid van visclub Kadzandria en visclub De honte.

Dit melden u met diepe droefheid:
Carine Baert zijn echtgenote
Stefanie en Gunther Lefebvre - Segers

Laura en Jannick, Liam

Thimo
Silvie Lefebvre

Chino,

Sybe en vriendin Kiara

Louka zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Kobe Lefebvre zijn petekind

Delen mee in de rouw: zijn broers, schoonbroers, schoonzussen,
neven, nichten, nonkels, tantes en aanverwanten.
De families: De Keyzer, Baert, Dossche en Descheemaecker.

Met dank aan het oncologisch team van AZ. Sint-Lucas
met in het bijzonder dr. Govaerts en de palliatieve zorgafdeling.

Wij allen, die Freddy met liefde en vriendschap mochten omringen,
nodigen u uit om samen met ons afscheid van hem te nemen rond de urne
in de aula van het rouwcentrum Scheir, Michel Gillemanstraat 3 te Zelzate

op zaterdag 23 mei 2026 om 11.00 uur.

De urne van Freddy zal in zijn vertrouwde omgeving bewaard worden.
U kan Freddy nog een laatste groet brengen en het rouwregister tekenen

in het funerarium van het rouwcentrum Scheir, Michel Gillemanstraat 3 te Zelzate
op dinsdag, woensdag en donderdag van 16u00 tot 18u00.

Rouwcentrum Scheir, Michel Gillemanstraat 3 te Zelzate.
0475/89.13.36 - 09/336.52.23 - info@rouwcentrum-scheir.be
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