Klein moederke, sterke vrouw
Nooit vragen, nooit klagen haar pijn in stilte dragen.
Haar hart klopte tot het laatst voor anderen
maar had geen kracht meer voor zichzelf.
Met deze woorden nemen we bedroefd afscheid van

mevrouw

Peggy De Roo

echtgenote van de heer

Didier Van Peteghem

geboren te Gent op 8 oktober 1971 en
omringd door haar familie, in alle stilte
van ons heengegaan te Gent
op 2 maart 2026.

Dit melden u met diepe droefheid:
Didier Van Peteghem

Diégo en Jessie Van Peteghem - Hare

Sven Van Peteghem

Kimberly en Jeroen Van Peteghem - Lemaitre
Fien en Jef

Freddy en Rebecca Dispa - Lippens

Chiko, Zoey en Tobey 2:

Delen mee in de rouw: haar zus, schoonbroers, schoonzus, neven, nichten en aanverwanten.
De families: De Roo - Van Peteghem.

Met dank aan haar huisarts dr. Van Parys Lieven te Wachtebeke
en dank aan het voltallig team van het UZ te Gent.

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de aula van het rouwcentrum Scheir,
Michel Gillemanstraat 3 te Zelzate
op zaterdag 7 maart 2026 om 13.00 uur.

Aansluitend op de afscheidsplechtigheid volgt de asverspreiding
op de strooiweide van de gemeentelijke begraafplaats te Bassevelde.

U kan Peggy nog een laatste groet brengen en het rouwregister tekenen
in het funerarium van het rouwcentrum Scheir
op donderdag en vrijdag van 16u tot 18u.

Moge zij altijd verder leven in uw herinneringen.

Rouwcentrum Scheir, Michel Gillemanstraat 3 te Zelzate.
0475/89.13.36 - 09/336.52.23 - info@rouwcentrum-scheir.be

haar echtgenoot

haar kinderen
haar kleinkinderen

haar schoonouders

haar viervoeters



	Pagina 1

